
Protestantse gemeente Het Vierkant 

Nieuwjaarsdienst in Benningbroek  
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Voorganger dhr Bart Koorn uit Hoorn 

Ouderling Tryja Boven 

Lector  Marjon Toebes 

Organist Harry Toebes 

 

Met na afloop Nieuwjaarsreceptie 

 



 

We begroeten elkaar met goede wensen en beginnen deze 

nieuwjaarsdienst met koffie en thee. 

 

Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de Paaskaars 

door de ouderling van dienst. 

 

Intochtslied - We zingen staande ‘Heerlijk klonk het lied der 

Eng’len’.  

(Lied 70 vers 1 en 4 uit de Zangbundel van Joh. de Heer) 

 

1 Heerlijk klonk het lied der Eng'len, 

in het veld van Ephrata: 

ere zij God in de hoge, 

looft de Heer, Halleluja! 

Vrede zal op aarde dagen, 

God heeft in de mens behagen; 

zalig, die naar vrede vragen, 

Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

 

4 Leer ons bij Uw kribbe buigen, 

leer ons knielen bij Uw kruis, 

leer ons in Uw naam geloven, 

neem ons eens in 't Vaderhuis. 

Vrede zal op aarde dagen, 

God heeft in de mens behagen; 

zalig, die naar vrede vragen, 

Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

 

Bemoediging en groet 

 
De gemeente gaat zitten 

 

We zingen Lied 8b (Tekst en melodie van Rikkert Zuiderveld) 

 

 



 

 
2      3 

Hoor de zee, hoor de wind,  Ruik een bloem, ruik een vrucht, 

hoor de regen als hij zingt,  ruik de geuren in de lucht, 
druppels ontelbaar in de oceaan. geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam!  Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
4  
Voel je hart, voel je huid, 

voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

 



 

 

Aansteken van de kaars voor alle mensen die lijden  

onder oorlogsgeweld of ander onheil dat de wereld treft  

 

Gebed om ontferming 

 

We zingen Lied 511 vers 1, 5, 6 en7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 

breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

 

6 Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

laat ons dan allerwege horen stijgen 

tot lof van U het wereldwijde lied. 

 

7 In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

 
 



 

We zingen ons loflied - Lied 216 

 

1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

De eerste Schriftlezing is uit Numeri 6 vers 22-27 
 

De priesterzegen 
 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij 

de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en 

u genadig zijn, 

moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 

Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de 

Israëlieten zegenen.’ 

 

We zingen Lied 415 vers 1 en 2 

  

1 Zegen ons, Algoede,  2 Stort, op onze bede, 

neem ons in uw hoede  in ons hart uw vrede, 

en verhef uw aangezicht  en vervul ons met de kracht 

over ons en geef ons licht.  van uw Geest bij dag en nacht. 

 

De tweede Schriftlezing is uit Lucas 2 vers 21 
 

Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou 

worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog 

voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. 

 



 

Lied 415 vers 3 
 

3 Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Overdenking met als thema ‘Heil en Zegen’ 

 

Meditatief orgelspel 

 

Lied 500 vers 1, 3 en 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Uit uw verborgenheid  5 Uit uw verborgenheid 

nu aan de dag getreden,  ontsteekt Gij licht op aarde, 

hebt Gij uw heil gezocht  wilt Gij ons warmen met 

bij mensen hier en heden.  de gloed van uw genade. 

Zoals Gij kwam om ons  Wij delen met elkaar 

met vrede te ontmoeten,  het licht, het lied, de zegen. 

laat het ook vrede zijn  Wij zijn uw kandelaar, 

waarmee wij U begroeten.  wij gaan het donker tegen. 

 

Gebeden - stil gebed - gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst en aankondiging 

van de collecte. 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied – Lied 416 
 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen, gevolgd door het gezongen Amen 

 

 

2x 

 

 

Nieuwjaarstoespraak door de voorzitter van de kerkenraad. 



 

 
Collecte in de kerk en digitaal 
 

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de Stichting 

Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken. 
 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.protgemwognumbsn.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volgende diensten 

 
* Zondag 11 januari om 10:00 uur in Wognum. 

Voorganger is pastor Esther Jeunink. 

De diaconale collecte is bestemd voor het Straatpastoraat Hoorn 

e.o. 
 

* Zondag 18 januari om 10:00 uur in de NH-kerk in Oostwoud. 

Oecumenische dienst in de ‘Week van gebed voor eenheid van 

christenen’. 

Voorgangers zijn dominee Jantina de Ruiter, Ina Broekhuizen-Slot en 

Tony Slaman. 

Met medewerking van de 4Cantorij. 
 
De reguliere diensten in de maand januari worden om 10.00 uur NIET 
rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV maar wél ‘s avonds om 19.00 

uur herhaald. 


